
Support a child

Ellemijn en Reijer waren de gelukkige winnaars van de loterij, afgelopen
januari was het zover, konden ze de prijs verzilveren. Dit is hoe Ellemijn en
Reijer hun Colombia avonturen hebben beleefd: 

Bijna een jaar geleden - op 4 februari 2023 
- kregen we te horen dat we een reis 
hadden gewonnen. Vol ongeloof 
reageerden we op dit bericht. 
Pas toen we de live video op de 
Facebookpagina van de stichting 
terug keken geloofden we het 
echt: We gaan naar Colombia!
Afgelopen januari was het dan zo 
ver. Samen met de reisorganisatie 
Better Places hebben wij onze 
drieweekse reis in elkaar gezet die 
op 6 januari in Bogotá begon. 
Zonder dat we het van tevoren 
wisten, was deze datum het 
perfecte begin van onze reis. Het 
was namelijk één groot feest in de 
stad door de viering van 
Driekoningen. Al chicha drinkend 
leerden we de straten en mensen 
van Bogotá kennen. Een mooie 
ervaring!
Na een paar dagen in de
hoofdstad, hadden we een aantal
relaxte dagen in de koffieregio
van Colombia. Waar we in
Salamina toevallig in hetzelfde
hotel sliepen als Sabine, een van
de medewerkers van de
Stichting, die daar met haar
vader aan het fietsen was. Met
z’n vieren reisden we naar
Medellín, waardoor we al veel te
horen kregen over de Stichting. 

Loterijwinnaars Ellemijn en Reijer



De volgende dag ontmoeten we Sabine weer bovenaan de kabelbaan bij
metrostation Santo Domingo, de kabelbaan is onderdeel van het OV in
Medellín. Een bijzondere ervaring om zo de berg op te reizen, met een
prachtig uitzicht over de stad. 
Daarna volgde een wilde busrit naar de Stichting, waarbij de buschauffeur
meer dan eens een stuk achteruit moest rijden om zo tegemoetkomend
verkeer er langs te kunnen laten.
Toen we aankwamen op de Stichting was het een stuk rustiger dan
verwacht, maar het was dan ook zondag en de laatste dag van de
vakantie. Toch stond er bij aankomst een heerlijke lunch voor ons klaar,
waarna we een rondleiding kregen over het terrein van de stichting. Vanaf
het voetbalveld hadden we alweer een prachtig uitzicht over de stad en
ook over de moestuin van de stichting. En we kwamen erachter dat er
inmiddels zoveel meer is dan alleen een voetbalveld. Zoals het
muzieklokaal, dat heel slim naast het voetbalveld zit, in plaats van in het
hoofdgebouw. Maar ook een studio voor het opnemen van
(nieuws)video’s, danszaal, computers voor ICT lessen en een kinderhoek
met spellen voor de kleinere kinderen. Mooi om te zien dat er voor elk kind
wel wat te doen is.



Na de rondleiding doken we samen met Sabine een lokale winkel in om
schriften, pennen en potloden te kopen voor de kinderen die de
volgende dag weer zouden starten met school. 
In plaats van terug te gaan met de bus naar de kabelbaan, liepen we
kriskras door de wijk terug. De huisjes waar we langsliepen waren van
verschillende materialen gemaakt. De ene had houten muren, de andere
bakstenen en het andere bestaat volledig uit golfplaten. Bij elk huis staat
de deur open en we worden vanuit verschillende kanten begroet. Uit een
paar huizen rennen kinderen die Sabine herkennen. Ze zeggen gelijk dat
ze al heel veel zin hebben in morgen, als ze zich weer kunnen inschrijven
voor de activiteiten van de stichting. En ook een aantal ouders checken
bij Sabine wanneer de inschrijving precies start. Mooi om te zien hoe
enthousiast iedereen is!
Een dag later hadden we een rondleiding door Comuna 13, de beruchte
wijk van Medellín. Maar om eerlijk te zijn was het daar zó toeristisch dat
het in schril contrast stond met de wijk waar we de dag ervoor waren. 



Onze reis vervolgd naar Santa
Marta, waar we een wandeltocht
van vier dagen maakten door de
jungle naar de Ciudad Perdida -
oftewel Verloren Stad. Een zware
tocht, maar het was het volkomen
waard door de prachtige natuur
en historische omgeving. Tot slot
konden we nog even bijkomen op
de stranden van Palomino en
Barú, voordat we vanaf de
gezellige stad Cartagena weer
naar huis vlogen. In drie weken
tijd hebben we veel, maar nog
lang niet genoeg, van het mooie
land Colombia gezien.


